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een artikeltje schreef over een prinses 
van Oranje, welke In 1828 in den Haag 
werd geboren en die bij de doop  Loui-
se werd genoemd. Haar vader was 
prins Willem Frederik ( een broer van 
Koning Willem de II ) en haar moeder 
Louise van Pruissen. De kleine prinses 
groeit op en krijgt een Belgische gou-
vernante. Tussen deze mademoiselle 
Victoire Wauthier en prinses Louise 
ontstaat zo langzamerhand een warme 
vriendschap, die het hele leven zou 
blijven bestaan.  
Op 22-jarige leeftijd verlaat Louise ons 
land om te trouwen met kroonprins 
Carl van Zweden. Victoire blijf dan ach-
ter op het paleis met als adres Kerk-
plein 32 in Den Haag. Na de dood  van 
Oscar I worden Carl en Louise in 1860 
gekroond tot koning en koningin van 
Noorwegen en Zweden. Vanaf haar 
komst naar Zweden in 1850 tot haar 
dood in 1871 hebben  Louise en haar 
gouvernante een vlijtige briefwisseling 
gevoerd. Veel van die correspondentie 
werd door Victoire met veel warmte 
bewaard.  
De brieven werden filatelistisch erg 
interessant  omdat juist in deze periode 
de eerste Zweedse postzegels versche-
nen. In 1855 komen die van het type 
Vapen I  met de waarde Skilling Banco 

In mei van dit jaar is een uitstekend 
boek verschenen over de koninginne-
brieven van koningin Louise. Het is   
geschreven door de Zweed Tomas 
Bjäringer en de Noor Kent Ryen. Een 
mooi staaltje van Scandinavische sa-
menwerking. 
De titel is” Royal Confessions to a Life-
long Friend. -  Swedisch and Norwegian 
Queen Louise’s Correspondence 1850-
1871.” 
Maar eerst even terug naar het najaar 
van 1993 toen ik in Het Noorderlicht 
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en in 1858 die van het type Vapen II 
met de örewaarde. 
Als Louise in 1871 overlijdt liggen er 
een flink aantal brieven bij Victoire 
Wauthier In het paleis met het  adres 
Kerkplein 32 La Haye. In 1874 sterft ook 
de gouvernante. Wat er daarna met de 
brieven gebeurt, is een groot raadsel. 
Wel is bekend, dat het paleis dat in het 
Bezuidenhoutkwartier lag, in 1945 via 
een misverstand door geallieerde vlieg-
tuigen werd gebombardeerd. Ook we-
ten we dat een zuster van Louise in de 
buurt van Keulen heeft gewoond. 
De hele moderne geschiedenis van de 
koninginnebrieven begint dan op een 
hete zomerdag van het jaar 1976, wan-
neer een man bij het veilinghuis 

Schwenn in Frankfurt een bundel oude 
brieven van gemengde kwaliteit, ge-
frankeerd met Zweedse postzegels, 
komt aanbieden. Zij waren alle ge-
adresseerd aan Mademoiselle Victoire 
Wauthier in den Haag. Deze man wilde 
aanvankelijk dat de brieven geveild 
zouden worden maar stemde ermee in 
om de gehele bundel met 42 brieven 
voor DM 4050 te verkopen aan het vei-
linghuis. Ongeveer  gelijktijdig werden 
er bij het veilinghuis Derichs in Keulen 
21 brieven overgedragen, waarvan er 9 
met de zeer schaarse en zeer gezochte 
Skilling Banco zegels. De 42 brieven 
werden door Schwenn in september in 
Frankfurt geveild en de Derichs-brieven 
in oktober 1976 in Keulen. Daarna ver-
schijnen er meerdere brieven bij diver-
se veilingen o.a. in Londen en Amerika. 
De schrijvers van het nieuwe boek To-
mas Bjäringer en Kent Ryen hadden 
reeds vanaf 1976 de grote filatelisti-
sche betekenis van de koninginnebrie-
ven begrepen en verzamelden alle ge-
gevens die met de koninginnebrieven 
te voorschijn kwamen . In 2022 klopte 
Kent Ryen zelfs bij onze vereniging aan. 
Via Henk Burgman kwam er een vraag 
over de Skilling-Bancobrieven bij mij 
binnen. Het zal echter niemand verba-
zen dat de Noor al mijn kennis ruim-
schoots overtrof.  
Tomas Bjäringer en Kent Ryen ontdek-
ten  in 2022 door een toeval dat zij bei-
den erg intensief studie maakten van 
de koninginnebrieven en er zoveel stof 
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voor bezaten dat zij besloten samen 
hierover een belangrijk boek samen te 
stellen. 
Nu, in mei 2023, is het nieuwe boek  
verschenen met een fantastisch over-
zicht met afbeeldingen van bijna alle 
brieven. Dit wil zeggen 100 stuks van 
vóór de eerste Zweedse postzegels uit-
kwamen en 114 verzendingen uit de 
Skilling-Banco- en öreperioden. We 
komen veel te weten over het leven 
zoals dat  voor Louise aan het Zweedse 
hof er aan toeging. We vinden ook veel 
informatie over de postroutes naar Ne-

derland over zee en over land en krij-
gen mede veel informatie betreffende 
de frankeerbedragen. In komende 
Noorderlichten hoop ik  nog wat meer 
over de inhoud van het boek bekend te 
maken.  
 Het aantal gedrukte exemplaren is 
slechts 150 en de kostprijs daardoor 
wellicht hoog n.l. SEK 700. 
Leuk is het nog om te vermelden dat 
aan het eind van het boek ook een 
woord  van dank gaat naar Gerard van 
Welie , de Koninklijke Nederlandse 
Bond voor Filatelistenverenigingen en 
NFVSkandinavie/ Henk Burgman voor 
hun informatie. 

LOUISE 
Louise van Nederland, Louise van Oranje-
Nassau 
Volledige naam: Wilhelmina Frederika 
Alexandrina Anna Louise 
Geboren: 5 augustus 1828, Den Haag, Ne-
derland 
Overleden: 30 maart 1871, Stockholm, 
Zweden 
Begraafplaats: Riddarholmkerk, Stockholm 
Werk: Zweeds-Noorse koningin 
 
FAMILIE 
Ouders: Prins (Willem) Frederik van Neder-
land (1797–1881) en Louise Augusta Wil-
helmine Amalie van Pruisen (1808–1870). 
Getrouwd: op 19.6.1850 in Stockholm met 
kroonprins, later koning Karl 4. (in Zweden 
Carl 15.) (1826-1872). 
Grootmoeder van koning Haakon 7. (1872–
1957). 




