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Een Zweed in donker Afrika Naar aanleiding van twee gevonden briefkaarten naar Zweden. 
De geschiedenis van Johannes Rudbeck, ooit museumdirecteur. Het digitaliseren van de 
landkaarten in het postmuseum. Verder uiteraard een voorwoord en enkele korte artikeltjes 
betreffende het postmuseum zelf en haar activiteiten. 
 
De vereniging van vrienden van het postmuseum telt ruim 1000 leden. Voor deze club 
organiseert het postmuseum diverse activiteiten en publiceren zij onder andere dit jaarlijks 
terugkerend geschenk. 
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Deze jaarlijks terugkerende publicatie is weer een 
mooi uitgevoerd boekwerkje geworden. Ook dit keer 
schotelt het de lezer een aantal aardige, goede en 
interessante artikelen die stuk voor stuk 
lezenswaardig zijn én die soms een onverwachte 
connectie met de filatelie hebben.  
 
In deze alweer 68e uitgave komen de volgende 
onderwerpen aan bod:  
 
DWI - Zonneschijn, suiker en slavernij, een stukje 
geschiedenis, cultuur en achtergronden maar wel 
geïllustreerd met diverse filatelistische zaken. De 
ansichtkaarten vervaardigd door de firma Sa - mar. 
Een intensief jaar; de belevenissen van een 
postbeambte in Zweden. Wereldkampioenschap 
voetbal in Zweden 1958 filatelistisch belicht. 
 

 


