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Ook de diverse kampen die ingericht werden voor Duitse, Oostenrijkse en Russische 

gewonde en gehandicapte krijgsgevangenen die uitgewisseld werden, worden besproken. 

Een zeer grondige studie is aan dit boek voorafgegaan. Ondanks dit is het boek een makkelijk 

leesbaar geheel én met zéér veel illustraties verluchtigd. 
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Tijdens de 1e wereldoorlog was Noorwegen, net 

als Nederland en Denemarken, neutraal en werden 

er dus in principe geen krijgsgevangenen gemaakt. 

Echter soldaten van een oorlogsvoerende natie die 

op neutraal terrein terechtkwamen, al dan niet per 

ongeluk, moesten als ze werden aangetroffen, 

opgebracht, ontwapend en geïnterneerd worden. 

Zo kwamen het Duitse schip de S.M.S. Berlin en het 

Duitse luchtschip de “L-20” binnen Noors 

territoriaal gebied terecht en werden de 

opvarenden geïnterneerd. Ook de overlevenden 

van de door de Duitsers getorpedeerde Britse 

hulpkruiser de H.M.S. “India” overkwam dit lot. De 

geschiedenis van deze geïnterneerden plus de 

postale sporen die hier het gevolg van waren 

worden door de schrijver in drie hoofdstukken 

uitbundig uitgespit en toegelicht. 
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