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EEN STUKJE FILATELISTISCHE VORMING (41) 
Bijfrankering.  

 

Het lijkt zo simpel, maar er komt soms wel flink wat puzzelwerk aan te pas. Van bijfrankering is 

sprake als naast de waarde-indruk op een postwaardestuk een postzegel is aangebracht. De noodzaak 

daartoe kan liggen in een tariefsverhoging of het gebruik van het postwaardestuk voor een ander doel 

dan waarvoor het is uitgegeven. Bij tariefsverhoging kan het postbedrijf de aanwezige voorraden  

 

aanpassen door er een waarde bij te drukken, het aanbrengen van een opdruk op de oorspronkelijke 

waarde of een stempeltje. In tijden van snel stijgende tarieven of in geval van ander gebruik moet de 

afzender zelf goed opletten. Voor een paar leuke voorbeelden gaan we eerst naar Beieren, dat in 1920 

nog een zelfstandig postland was. Na WOI werd het koninkrijk een republiek, maar men wist nog niet 

direct hoe. Zo noemde het zichzelf eerst óVolksstaatô en vervolgens óFreistaatô. De postwaarden uit het 

koninkrijk werden voorzien van deze opdrukken. Het interlokale tarief voor briefkaarten van de 

Freistaat werd in oktober 1919 verhoogd van 10 naar 15 Pfennig en de afzender voorzag daar (op 30 

april 1920) in door een nog geldige zegel van de Volksstaat bij te plakken. Net op tijd, want op 6 mei 

1920 ging het tarief naar 30 Pfennig. De inflatie kondigde zich al aan en in 1923 was de beer helemaal 

los. Een afzender in een ander deel van Duitsland had nog een briefkaart uit 1921 (toen het tarief 30 
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Pfennig was), maar op 30 mei 1923 moest er 40 Mark op! Het lukte precies, tel maar na. (Met een 

kapotte zegel, maar dat is voor de verzamelaar erger dan voor de post).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het laatste voorbeeld komt ook nog uit de tijd dat bij de post goed geschoolde plichtsgetrouwe 

ambtenaren werkten (met een feilloze kennis van de tarieven) en laat zien wat er gebeurt als je 

probeert ze te misleiden. Op 27 mei 1960 was het Oostenrijkse tarief voor drukwerk naar het  

 

 

buitenland 1,20 Schilling. 1,30 was dus ruim voldoende, maar het was helemaal geen óDrucksacheô al 

zet je dat er met uitroeptekens op. Na de (machinale) afstempeling ontdekte een oplettende beambte de 

fout.  
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Het is natuurlijk een  óPostkarteô, nota bene met het portret van de uitvinder daarvan. Hij zou zich in 

zijn graf omdraaien als hij van dit misbruik door de afzender had geweten... Hier moest 1,80 Schilling 

op. De post bracht de kaart kennelijk terug bij de afzender die er de ontbrekende 50 Groschen op 

plakte. Met het woordje óNachfrankiertô  en een nieuw stempel ging de kaart op 30 mei alsnog op reis 

naar Nederland.  

(Sjoerd Bangma) 

 

 
 

Boekbespreking: Titel: By Mörck 
 

Onder deze simpele titel is een, in mijn ogen, grandioos mooi boek uitgekomen. 

Martin Mörck moet bij de verzamelaar van Scandinavische postzegels niet onbekend zijn. Geboren in 

1955 te Gotenburg uit een Noorse vader en een Zweedse moeder en opgegroeid met vele kunstenaars 

en hun kinderen, kan zijn artistieke interesse en ontwikkeling niet vreemd zijn. In 1975 ging hij in de 

leer bij Arne Wallhorn van Sweden Post. Zijn eerste postzegel die door Zweden werd uitgebracht was 

het uiltje uit 1978 (Facit 1008). Sindsdien heef hij voor vele bedrijven, niet alleen postzegels en 

bankbiljetten, gravures gemaakt. Om wat niet filatelistische onderwerpen te noemen; Het medaillon op 

de Absolut Wodka flessen en etiketten voor Bucamel, een Spaanse wijn, ook illustraties voor het 

modehuis Vuitton, illustraties voor tijdschriften, logo's en portretten van vele bekende politici. 

Dit boek gaat over zijn leven en werk met als hoofd thema zijn gravures op filatelistisch vlak. 

Hij praat met Jon Nordhorn over zijn jeugd, zijn inspiraties, zijn interesses en bijvoorbeeld hoe hij in 

China graveurs opleidde. Ook zijn reizen naar de Lofoten, Groenland en China ontbreken niet. Hij 

verteld over deze twee landen en hoe en waarom hij zich aan deze laatste twee aangetrokken voelt. We 

zien hem aan het werk en vele van zijn ruim 800, postzegels worden, al dan niet uitvergroot, aan ons 

getoond. Ook diverse stadia van het graveren en vele proefdrukken passeren de revue. Behalve voor 

alle noordse landen heeft hij zegels gegraveerd voor onder andere; de USA, Frankrijk, Oostenrijk, 

Monaco, China en Japan. In totaal heeft hij voor 20 postadministraties zegels gegraveerd en voor 4 

landen bankbiljetten. Uiteraard komen ook zijn hobby's (waaronder het verzamelen van Noorse 

scheepspost en Groenlandse Tupilak's) aan bod. 

De tekst lezen is soms wat vermoeiend. Het zijn volgens mij letterlijk uitgeschreven opnames. Want ik 

herken zijn manier van spreken maar al te goed. Hij begint vaak aan een zin of antwoord maar is naar 

vier, vijf of zes woorden alweer twee onderwerpen verder. Ondanks dat is het een boeiend boek waar 

je eigenlijk geen genoeg van krijgt. 

Het is heel apart opgezet, meesterlijk geïllustreerd en in een handzaam formaat dat je mee kan nemen 

in bed en dan drie uur later denkt. Nu moet ik toch echt gaan slapen. 

Mocht u geïnteresseerd zijn laat het mij weten. Misschien kan ik het bij voldoende belangstelling met 

korting inkopen. 

Wit u meer weten over Martin? Kijk dan eens op deze websites :  

http://www.martinmorck.se/index.htm  - http://stampengravers.blogspot.nl/2013/06/morck-

martin.html en op Wikipedia 

  

(Henk Burgman)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schrijver: Jon Nordstrøm - Taal: Engels - Bladzijden: 264 - Illustraties: Kleur en zwart/wit 

Gebonden, hardcover 23,5 x 18,5 cm. - ISBN: 9*78-87-998151-04 - Uitgever:  Nordstroms 

Forlag - Winkelprijs: ú 41  excl porto - Informatie // Verkrijgbaar bij: Nordfrim A/S - 

Kvindevadet 42 - 5450 Otterup ï Denmark - E-mail: contact@nordfrim.com - Web-site: 

www.nordfrim.dk 
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Multilaterale 2017 in ôs-Hertogenbosch  
 
In de Maaspoort in ôs-Hertogenbosch wordt van 25 tot en met 27 augustus 2017 een groot postzegel 

evenement  georganiseerd: MULTILATERALE HERTOGPOST 2017.   

Een Multilaterale tentoonstelling is een nationale tentoonstelling in categorie 1, met internationale 

deelname. Het gaat om een samenwerkingsverband van vooral Duitssprekende  landen: Nederland, 

Duitsland, Oostenrijk, Luxemburg, Liechtenstein, Zwitserland en Slovenië.  Het gaat bij de 

tentoonstelling om  ca. 900 kaders, die volgens een verdeelsleutel aan de participerende landen 

toegewezen worden.  Postorganisaties van de deelnemende landen, handelaren en veilinghuizen zullen 

acte de présence geven. Bovendien zullen rond het evenement diverse activiteiten ontwikkeld worden, 

die niet allemaal filatelistisch van aard zijn. 

Iemand die wil deelnemen aan de tentoonstelling moet in categorie 2 tenminste 70 punten gehaald 

hebben. Een reglement (ñAusstellungsbedingungenò) is te vinden op de website: 

http://multilaterale2017.nl/. Daar staan ook de verschillende klassen waarin geëxposeerd kan worden 

én een aanmeldingsformulier.  

Het gaat bij de tentoonstelling om  ca. 900 kaders, die volgens  een verdeelsleutel aan de 

participerende landen toegewezen worden.  Voor Nederland zullen naar verwachting zoôn 100 kaders 

beschikbaar komen. Aanmelding voor de tentoonstelling is mogelijk tot en met 31 december. Meer 

informatie, een reglement en een aanmeldingsformulier op de website: www.multilaterale2017.nl 

Graag sporen wij Nederlandse inzenders aan zich op te geven voor de tentoonstelling, om te laten zien 

waar Nederland filatelistisch staat. 

 

Introductie tentoonstelling in Nationaal Militair Museum van 17 tot en met 23 oktober 
2016 
Van 17 tot en met 23 oktober 2016 is in het Nationaal Militair Museum te Soesterberg het Nationaal 

Modelbouw Evenement. In deze week bezoeken ongeveer 20.000 mensen het museum.  

Wij hebben de afspraak gemaakt met de organisatie om de filatelie op dit evenement te introduceren. 

Hiertoe zal een beperkt aantal kaders met thematische verzamelingen of tentoonstelling worden 

gevuld. Voorwaarde is dat de postzegels en/of stukken in het thema moeten passen van het Nationaal 

Militair Museum of de Modelbouw. Voor wat betreft de militaire kant: het moet deze keer gaan over 

militaire vaartuigen, voertuigen, vliegtuigen of tanks. De 

bedoeling is om de bezoekers kennis te laten maken met de 

filatelie en te interesseren voor thematisch verzamelen van 

postzegels, poststukken alsmede het nieuwe verzamelgebied 

prentbriefkaarten. 

http://multilaterale2017.nl/
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Als we hier een succes van maken dan kunnen we op deze locatie in de toekomst vaker tentoonstellen. 

Wij roepen u en uw leden op om hier tentoon te stellen en/of ons te helpen om deze tentoonstelling tot 

een succes te maken. Gezien de beperkte omvang van deze tentoonstelling worden de inzendingen niet 

gejureerd. 

Aanmelden of nadere inlichtingen kan bij Ton van der Laak (commissaris evenementen) via 

tonvanderlaak@gmail.com of telefoonnummer 06-53311093 of Hans Kraaibeek via 

h.kraaibeek@gmail.com of telefoonnummer 06- 83711729.  

 

 
De Oriënt Expres: verdwenen glorie. 
 

Ook 125 jaar geleden waren verre landen al een reisbestemming. Maar alleen welgestelden en mensen 

die voor zaken naar een ander wereld halfrond moesten reizen, konden zich de reis veroorloven. Met 

de uitbreiding van het spoorwegnet in Europa en Azië nam reizen per trein snel in betekenis toe. 

 

Er zijn maar weinig treinen geweest die wat ógeheimzinnigheid en romantiekô  betreft het konden 

opnemen tegen de beroemde  Oriënt - Expres. Inspiratiebron voor schrijvers: Agatha Christie met haar 

boek ñMoord in de Ori±nt - Expresò,  A. den Doolaard die in 1937 een ñReisverslagò  maakte van deze 

trein  -  en de onnavolgbare   Dick Bos, de meester speurder die in boekje  nr. 8  ook een misdaad in 

deze trein oplost.  Ook zijn er  modelbouwtreinfabrikanten w.o.  Hornby,  Engeland in scale HO en 

OO  en   Editions Atlas Collections  uit Luxembourg   die producten hebben gemaakt. 

En toch is er maar een kleine kring van  'kenners'  die de geschiedenis van deze  luxe trein precies 

kent. Die is nl. nogal ingewikkeld en stellig minder eenvoudig na te vertellen dan die van andere 

beroemde treinen , zoals de   ñTrans  Siberi±  Expresò.  (Ook een initiatief van (CIWL) 

In 1883, elf jaar na de oprichting van de Compagnie Internationale des Wagons ï Lits  (CIWL) maar  

na veel internationaal overleg, verliet de eerste slaaptrein,  ñOri±nt -  Expresò,   op 5 juni Parijs. De 

reis ging via München - Wenen, Boedapest en Boekarest naar Giurgiu in Roemenië. Daar werden de 

reizigers met een veerpont over de  Donau  gezet en reisden,  met een andere trein van Ruse in 

Bulgarije naar Varna aan de Zwarte Zee. Per boot gingen ze naar Constantinopel, destijds de 

toegangspoort tot de Oriënt. (zie fig.1 en 2) 

  

 
                                   fig.1                                                                                                   fig. 2 * 

 

Monsieur Gain, hoofdingenieur van de CIWL, zag erop toe dat voor de eerste klas-rijtuigen alleen de 

edelste materialen werden gebruikt. Zo was zelfs het geraamte van de wagons van teakhout. 

Vanaf eind 1889 kwam gelukkig de spoorweg door Turkije gereed en de ñOri±nt ï Expresò,  die ten 

Oosten van Wenen slechts eenmaal per week reed, kon de hoofdlijn van de Hongaarse Spoorwegen 

volgen  (zie fig3).  en via  Zaribrod  over de  Baron Hirsch Railway  Turkije binnen rijden. De afstand 

over deze route bedroeg toen 2970 km. De gemiddelde snelheid lag rond de 43 km. De reistijd werd 

met 14 uur verkort. De tocht over de Alpen en de Karpaten was spectaculair en bovendien zagen de 
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reizigers verschillende culturen aan hun slaapcoupés voorbijkomen. De reis van Parijs naar de 

Bosporus kostte vóór de Eerste wereldoorlog 306 Franse Frank, met een toeslag van 80 Frank. Dat 

was voor die tijd heel veel geld. 

 

 

 
Fig 3  De eerste locomotief  t.b.v. De Oriënt trein , in dienst van deze maatschappij, reed in Hongarije in 1889 

 

De Oriënt Expres doorkruiste 6 landen en had daarvoor toestemming nodig van 10 Spoorweg- 

maatschappijen, dit in tegenstelling tot de Trans Siberië Spoorweg , die geheel nieuw is aangelegd in 

Rusland.  Het was in die tijd normaal dat bij elke grensovergang verwisseld werd van locomotief en 

personeel.  Ook was het in die tijd normaal dat 2 stokers om beurten het  vuur-bed  in de 

stoomlocomotief controleerden en van kolen voorzagen, deze  locs  hadden een enorme 

ñkolenhongerò, veroorzaakt door het lage rendement van de stoommachine installatie in die tijd. 

 

De organisatie rond de luxe trein over een dergelijke afstand was geen sinecure. ( Kenmerkend voor 

het interieur van de wagons waren het teakhout, de leren stoelen, het pluche en de Brusselse tapijten).  

Opmerkelijk was de indeling van de 12,4 m lange restauratiewagon met nr. 107. De keuken was nog 

geen 2 m2 en bevond zich in het midden van de wagon. In de restauratiewagons werden de tafels 

gedekt  met kostbaar porselein en zilver, de plafonds waren rijk versierd en de wanden met leer. 

bekleed).  

De rijtuigen waren eigendom van Compagnie Internationale des Wagons ï Lits des Grand Expres 

Européens. 

Voor een rit met deze trein, - alleen -  de 1e klas ï moesten hoge toeslagen worden betaald, die per 

trajectdeel verschilden. Van deze toeslagen kwam maar een gering deel bij de Wagon ï Lits terecht, 

want de spoorwegmaatschappijen die de luxe trein over hun spoornet moesten slepen eisten een groot 

deel van die toeslagen op. 

 

 
 

 

 


